
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

10 augustus 2025  Voorganger: Ds. D. Sonneveld 

    Organist: Mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

DIENST DER VOORBEREIDING 

 

Intochtslied  (staande) 216 : 1 en 2 

 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

Bemoediging en groet (staande) 

 

Drempelgebed 

 

Lied 216 : 3 

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

 



Gebed voor de nood van de wereld (Kyriëgebed) 

 

Loflied: 275 : 1,2 , 4 en 5 

 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij. 

 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 

tot wij in U volkomen zijn. 

 

Inleiding op de dienst: “ Laat mij maar zingen “ 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Lied of gebed om de opening van het Woord: Lied 701 

 

Zij zit als een vogel, broedend op het water, 

onder haar de chaos van de eerste dag; 

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 

wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

 

Zij zit als een vogel, broedend op het water, 

onder haar de chaos van de eerste dag; 

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 

wachtend op het woord totdat zij baren mag. 



Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 

zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

 

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 

maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

 

Want zij is de Geest, een met God in wezen, 

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 

de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 

vogel uit de hemel, witte vredesduif. 

 

Lezing: Ps 33 in de hertaling van Huub Oosterhuis 

 

Liefde begint met zingen 

Zing je lied, mijn stem 

Zingen maakt gelukkig 

 

Nog nooit heb ik U gezongen 

Zoals ik me had voorgenomen 

Laat het nu lukken- Ik wil zingen uw droom 

Gij zijt een minnaar van mensen. 

Gij blijft de hemelen spreken 

dat zij er morgen weer zijn. 

 

Gij houdt de golven binnen uw sluizen 

Sluit de oervloed op in uw kelder. 

Gij verlangt het geluk van alle aardbewoners 

 

En altijd komt uw woord 

En komt het goed- Gij wijkt niet 

Af van uw hart, 

 

Gij, aandachtige, ons aangezicht zoekend 

Die groter zijt dan ons hart 

Gij kent mijn hart, Gij doorgrond mij. 



Enkel het oog van de Levende 

Zal mijn dood keren, dat ik leef. 

 

Ik wacht, tot ik thuiskom in Hem 
 

Lied: 657 

 

Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 



In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

Lezing : Hebreeën 11 : 1 – 16 

 

Lied : 802 : 1,2,4. 

 

Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 

‘Breek uw tent op, ga op reis 

naar het land dat Ik u wijs.’ 

 

Door de wereld gaat een stoet 

die de ban brak van het bloed. 

Die bij wat op aarde leeft 

nu geen burgerrecht meer heeft. 

 

Door de wereld klinkt een lied 

tegen angsten en verdriet, 

tegen onrecht, tegen dwang 

richten pelgrims hun gezang. 

 

Prediking 

 

Lied 650 : 1,2,3 , 4 en 7 
 

De aarde is vervuld 

van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld 

en goddelijk beleid. 
 

Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 

door heel het leven heen. 
 

Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 



Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 

zal goede aarde zijn. 

 

Al gij die God bemint 

en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind 

als psalmen in de nacht. 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Geloofsbelijdenis (staande) 

 

Gebeden 

 

Collecten: 1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied (staande) Lied 416 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 



Zegen (staande) 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

 

Omzien naar elkaar 

In de zomer en de vakantietijd kan het zomaar stiller om u heen zijn. 

Kinderen, familie en buren gaan op vakantie en komen niet even langs 

voor een praatje en een kop koffie. Fijn om te ervaren als er desondanks 

mensen zij die omzien naar de ander. We denken aan elkaar en nemen 

elkaar mee in onze gebeden. En als het alleen zijn in de nacht op u afkomt, 

is hier een gebed van Toon Hermans: 

 

Heer, het is nacht 

het is donker, het is stil 

en ik ben alleen 

maar als ik zacht met U praat 

is het donker anders donker 

de stilte anders stil 

de nacht is anders nacht 

en ik ben anders alleen. 

Vul mijn hart, Heer, 

met uw ontferming 

en zegen deze uren. 

 



Open inloop / spreekuur 

Elke dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 bent u van harte welkom bij mij in 

de consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met mij 

te delen of gewoon voor de gezelligheid. Ds. Gerda van Vliet 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Fam. Kiers 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: 

Mevr. G. Bakker-Jager, Leemweg 

 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 13 augustus zijn de deuren van de Welput weer open 

voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput  

U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 

551346 

 

Zondag 17 augustus. 

Voorganger: Drs. J. Maatjes-Hulsing 

Organist:  Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Project Moldavië 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

